


Chieuwtjes

Familiewandeltocht
Op 19 mei organiseren wij een keitoffe familiewandeltocht. Nog niet bekend met dit
fenomeen? We leggen het graag even uit:

Tijdens de familiewandeltocht mag iedereen mee op onze fantastisch leuke tochten!
Ouders, grootouders, tantes, oud-leiding, vriendjes, buurmannen, hondjes enzovoort
worden allemaal uitgenodigd om mee te komen stappen.
Na de wandeling kan iedereen nog genieten van een lekkere cola, frisse pint en een goede
croque monsieur op onze Chiro! En dat allemaal hopelijk onder een goed lentezonnetje…

Een schoofzakje voor het middageten voorzie je wel zelf! Wij voorzien zelf een vieruurtje.
Bij de inschrijving kan je kiezen tussen 3 wandelingen: de Familietocht, de Avonturentocht
en
de Ultra- speurtocht. Meer info vind je hieronder.

Familietocht: Een leuke, gezellige tocht voor jong en oud. Wij vertrekken op Jochihe en
gaan langs de mooiste groene plekjes in Hemiksem. Op deze tocht komen we langs
plekken waar de kindjes zich kunnen amuseren en een groot spel voor iedereen (ook voor
ouders) aan de Abdij.
Vertrek: 10u op Jochihe
Kost: Gratis voor iedereen
Duur: 7u (10u – 17u)
Inschrijven: niet nodig



Avonturentocht: Deze tocht zorgt voor een avontuurlijke uitdaging voor jong en oud.
In deze tocht kom je verschillende uitdagingen tegen, waardoor de weg vinden moeilijker
wordt.
In een team ga je samen het avontuur aan!
Vertrek: 10u op Jochihe
Kost: €10 per groep (gratis voor leden)
Geschatte duur: 8u (10u-18u) kan uitlopen.
Inschrijven: Info op de site (https://chirojochihe.be/)

Ultra-Speurtocht: Heb je nood aan een extreme uitdaging? Vertrek je naar school met een
kompas? Ben je beter in navigeren dan Google maps? Dan is deze tocht iets voor jou.
Deze extreme tocht brengt je door alles en niets…
Vertrek: 8u aan Schans 16, Moerelei
Kost: €10 per groep (gratis voor leden)
Geschatte duur: 10u (8u-18u)
Inschrijven: Info op de site (https://chirojochihe.be/)
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RIBBELS
Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! (En eigen koekjes thuis

laten!!!)

Zondag 5 Mei (14u tot 17u)

Vandaag gaan we centjes verdienen zodat we volgende maand iets supercools
kunnen gaan doen! Kom zeker langs om erachter te komen wat we gaan
doen…

Zondag 12 Mei (14u tot 17u)

Vandaag is het moederdag en zoals iedereen weet zijn alle mama’s
stiekem prinsessen. Wij hebben ook gehoord dat er tegenwoordig een

draak rondloopt in Hemiksem en dat die een paar prinsessen heeft
ontvoerd. Helpen jullie ons om de prinsessen terug te vinden?

Zondag 19 Mei

Deze keer is het wel degelijk familiewandeltocht! De info hierover komt vooraan in het
boekske te staan!

Zondag 26 Mei (14u - 17u)

Vandaag staat er een grote verrassing voor de boeg. Maar geen
angst! Jullie zullen de dag van je leven hebben! Hou vandaag vrij in

jullie superdrukke agenda’s want dit wil je niet missen!!!



Speelclub
Jullie leiding was te laat met hun boekske, hun nummers staan op de website!



Rakkers

5 mei 14-17

Doe je speelschoenen, maar aan want vandaag

gaan we rond en rond en rond de wereld reizen.

12 mei 14-17

Doe je beste glimlach maar aan en je beste

verkoopschoentjes want we gaan vandaag

wafeltjes verkopen zodat we iets kei gaaf

kunnen doen op kamp dus vergeet zeker

niet te komen!

19 mei

Trek je wandelschoenen maar aan want het is

vandaag familiewandeltocht! voor meer info zie

vooraan int boekske.

26 mei 14-17

Trek je stoute schoenen maar aan vandaag

want jullie krijgen vandaag leiding van een

paar jonge knapen.

Groetjes van je favoriete leiding



     Toppers     
  

         

 

5 mei : trek je sportschoenen aan want vandaag gaan we zien wie de beste sporter is van de toppers 

 

                          

12 mei  :  neem je klakkenbuis mee want deze dag gaat de geschiedenis in als de heftigste 

klakkenbuizen battle ooit 

 

19 mei  :  vandaag is het familie wandeltocht 

26 mei :  vandaag doen we een ruiltocht laat je dus van je beste kant zien terwijl je van deur naar 

deur gaat 



Kerels
Jullie leiding was te laat met hun boekske, hun nummers staan op de website!



ASPIRANTEN 
(vergeet geen drinkbus mee te nemen) 

 

Zondag 5 mei (14u - 17u)  

Kruis-sjorren, driepikkel, mastworp, woelen, timmermanssteek, wurgen,…   

Is dit allemaal Chinees voor jou kom dan zeker af! 

Vandaag gaan we naar den Depot en onze sjor-

skills een beetje opkrikken. Even kijken of jullie al 

die super moeilijke knopen/steken/… nog kennen. 

Zo kunnen we voorbereid op kamp gaan en een 

mega dik ASPI-DORP te kunnen maken. 

Zondag 12 mei (…  - 20u)  

Vandaag gaan we bewijzen dat Jochihe de beste Chiro is. Kom 

zeker af om jullie mannelijkheid te showen en te domineren over 

anderen.  

Vergeet je fiets en centjes voor avondeten niet!  

STARTUUR COMMUNICEREN WE NOG VIA DE WHATSAPP 

 

Zondag 19 mei  

Wandelen!!!! 

Ja ja vandaag gaan we wandelen met de familie op onze 

jaarlijkse familiewandeltocht, meer info vooraan in het boekje.  

 

Zondag 26 mei (13u30 – 17u)  

 Voor vandaag hebben jullie een mega graaf spel 

gemaakt en gaan we zien hoe dit werkt in de 

praktijk. Haal de beste leider in je naar boven en 

laat zien wat jullie kunnen.  

NIET VERGETEN OM TEGEN 13u30 OP DE CHIRO 

TE STAAN XXX 

 

 

GROETJES VAN KOBE EN RUNE XOXO 


