


Chieuwtjes
Nieuwe leiding:
Wij zijn blij om met u te kunnen mededelen dat wij
sinds vorige maand 2 nieuwe leiders in de ploeg
hebben. We verwelkomen graag Arne bij de Ribbels
en Kobe bij de rakkers.

Aspibar:
Op 22 december vanaf 20u organiseren onze
aspiranten weer een aspibar, hier kan je gezellig iets
komen drinken of eten en zo onze aspiranten helpen
met volgend jaar op buitenlands kamp te gaan.

Middernachtsmis:
Op 24 December zijn wij te vinden op de
middernachtsmis, hier kan je een glühwein of
chocomelk drinken bij ons en zo een goed doel
steunen, vorig jaar konden wij zo €193 euro aan
feestvarken vzw schenken.



RIBBELS
Zeker allemaal jullie eigen drinkbus niet vergeten mee te pakken! (En eigen koekjes thuis

laten!!!)

Zondag 3 December (14u tot 17u)

De stoomboot is aangekomeeeen!!! De sint en zijn
pieten komen langs op de Chiro om met ons een
leuke tijd te beleven. Zeker afkomen dus!

Zondag 10 December (14u tot 17u)

Ken jij een hert met een rode neus? Het is rudolf! Vandaag doen
we het grote rudolf spel. Rudolf is namelijk ziek geworden en wilt

zien wie de beste vervanging zal zijn van de ribbeltjes.

Zondag 17 December(10u tot 17u)

KNUTSELEEEEEN EN KERSTFEESTJEEEE!
JOEPIEIEIEIEIEIEIEIEIE.

Zondag 24 & 31 December (Geen Chiro)

Op deze zondagen is het helaas geen Chiro.

Blijkbaar moeten leiders ook tijdens de feestdagen tijd spenderen met hun
familie????? Hopelijk hebben jullie superprettige feestdagen met veel cadeautjes!



Speelclub 
 

Zondag 17 december van 10:00u tot 17:00u 

 

De grootste vijand van de kerstman, sneeuwstorm is ontsnapt 

uit de ijsbergen in het koude noorden. Toen dat de kerstman 

was gaan pissen heeft het monster allerlei pakjes gestolen.  

Er zijn geruchten dat het sneeuwmonster Hemiksem is gepasseerd en 

een paar pakjes heeft laten vallen. Deze gaan wij vandaag zoeken en 

de gevonden pakjes uitpakken! Vergeet zeker geen drinkbus en 

boterhammetjes.  

 

 

 

 



Rakkers
Vergeet je drinkebus niet!!

3 december 14-17

Aangezien de sint vorige week is aangekomen, kan hij nu bij ons op

bezoek komen en als je braaf bent geweest dan krijg je wat lekkers,

maar als je stout bent geweest dan krijg je de roe dus er worden alleen

brave kindjes verwacht ;)

10 december 14-17

Vandaag gaan we tafels, stoelen, zetels en nog veel meer

gebruiken om de megacoolste knikkerbaan te maken.

17 december 10-17

Vandaag gaan we een winkelkar omtoveren tot de coolste

zeepkist dat er bestaat en dan gaan we ze uittesten op een

parkour.

24 december geen chiro

Gelukkige feestdagen voor iedereen, het is vandaag jammer

genoeg geen chiro dus feest er maar op los en veel plezier

mannen.

31 december geen chiro

Gelukkig nieuwjaar iedereen, tis jammer genoeg geen

chiro dus veel vuurwerkkijk plezier en tot volgend jaar.

feestelijk groetjes Ed, Ed en Eddy



     Toppers     
  

         

 

8 december: (examen chiro19u-21u ) vandaag is het jagen en verstoppen in de ikea ,  laat je uniform 

voor deze uitzondering thuis en doe normale kleren aan . 

 

                          

15 december : (examen chiro 19u-21u) vandaag doen we een secret santa om al in de kerstsfeer te 

komen cadeautjes mogen max 5 euro kosten  

 

24 december : geen chiro   

 

31 december : geen chiro   



ASPIRANTEN 
(vergeet geen drinkbus mee te nemen) 

 

Vrijdag 1 December 19u – 21u:  

Bruine, zwarte, witte, grote, kleine, met 4 poten, met 3 poten, 

hout, plastic, armleuningen, rugleuning,… Wij gaan ons 

vanavond kei hard amuseren met… jawel… STOELEN! We gaan 

jullie vandaag tonen dat je geen fancy materiaal nodig hebt om 

je te amuseren.  

Vrijdag 8 December 19u – 21u:  

 Doe camouflage-kleren aan (als je dit hebt). Want 

vandaag gaan wij sluipen. Wat laat je zeker thuis? Je 

studieboeken! Het is tijd voor ontspanning!   

 

 

Vrijdag 15 December 19u – 21u:  

Vandaag gaan wij dikke oorlog voeren en dit in de 

lokalen!! Wajooo hoe graaf is da! Pak jullie strategie 

en snelle moves mee om te andere te vermorzelen. 

We gaan voor die Victory Royale ofni.  

 

 

Zondag 24 December:  

Het is spijtig genoeg geen Chiro. Maar vier maar gezellig 

kerstavond met de familie. 

Fijne Kerst manne! 

 

 

Zondag 31:  

Weer geen Chiro :’(  

Want jullie moeten jullie nieuwjaarsbrieven 

vandaag voorbereiden.  

Gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

FEESTGROETJES VAN KOBE EN RUNE XOXO  


